De geboorte van een steenuil

Honderden steenuillegsels gezien, maar nog
nooit op het ‘moment supréme’. Op 26 mei
2001 mochten we bij toeval getuige zijn van de
geboorte van een Steenuil. Toen we om 14.45
uur bij het nest kwamen bevonden zich daarin
2 jongen die net enkele uren daarvoor
uitgekomen waren. Ze wogen respectievelijk
10,8 en 10,6 gram. Ook lagen er twee eieren in
het nest. In het ene ei, dat al aangepikt was,
konden we het kuiken horen piepen. Het
andere ei was rondom gebarsten en het

kuiken was juist bezig zich eruit te bevrijden.
Op dat moment woog het ei 11,9 gram. Luttele
minuten later was het al zover en lag het jong
enige seconden doodstil bij te komen van de
grote inspanning. Het woog 10,1 gram. De
eischaal met de resten van de dooier woog 1,7
gram. Op 5 juni, 10 dagen na de geboorte
woog het 100,4 gram. Bijna 10 keer zo zwaar
in 10 dagen tijd! Gelukkig hadden we een
fototoestel bij ons

Pascal Stroeken (foto’s) & Ronald van Harxen
(foto’s ook te bekijken op de Nieuwsgroep)



